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Het einde van het skeelersei-

zoen nadert en de laatste editie 

van dit clubblad dateert alweer 

van april 2015. Hoog tijd dus 

voor een nieuwe editie van Onli-

ne Sk@te. Een editie waarin we 

alvast wat achterom gaan kij-

ken. Want er staan nog maar 

een paar weken skeeleren voor 

ons. En wat hebben we ook dit 

jaar weer veel mooie dingen 

met elkaar gedaan. De moeite 

waard dus om daar eens op te-

rug te blikken.  

Natuurlijk kijken we ook alvast 

een beetje vooruit. Want het 

einde van het skeelerseizoen 

betekent ook het begin van een 

schaatsseizoen. En ook daar 

valt natuurlijk wel het één en 

ander over te zeggen.  

Aan het eind van het skeelersei-

zoen wordt ook onze traditionele 

feestavond georganiseerd. Wij 

als redactie hebben erg veel zin 

in deze avond en in een volgen-

de editie van dit clubblad zullen 

we uitgebreid aandacht beste-

den aan deze avond.  

Onze vaste columnist heeft ook 

weer een bijdrage willen leve-

ren. Na een goede periode van 

vakantie is de pen weer opge-

pakt. 

Bovendien heef onze voorzitter 

namens het bestuur weer een 

artikel geschreven. Een voorzit-

ter waar we als vereniging erg 

trots op mogen zijn. Tijdens de 

komende jaarvergadering zal hij 

na 16 jaren voorzitter te zijn ge-

weest het stokje overgeven. 

Ook daar komen we natuurlijk in 

de volgende editie op terug.  

Misschien hebben de dames 

onder ons altijd al eens willen 

weten hoe het is om rondemiss 

te zijn bij een skeelerwedstrijd. 

Jennienke Kamphuis gaat jullie 

er alles over vertellen.  

Als laatste hebben we een arti-

kel over skaten in de regen. 

Want hoewel wij niet trainen in 

de regen gaan wedstrijden altijd 

wel door. En dan is het goed om 

wat tips mee te krijgen. 

Veel leesplezier gewenst, 

De redactiecommissie.  

http://www.janaolbert.nl/
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AFSCHEID (of toch eigenlijk 

niet)  

Op het moment dit ik deze bij-
drage schrijf is het afscheid van 
het skeelerseizoen 2015 al weer 
aanstaande. Ik weet natuurlijk 
niet hoe iedereen dit seizoen 
beleeft heeft, maar in mijn bele-
ving is het voorbij gevlogen. En 
dat komt waarschijnlijk door het 
feit dat je tijdens zoôn skeeler-
seizoen toch met heel veel din-
gen bezig bent en je dus ook 
geen tijd hebt om na te denken 
of bij dingen stil te staan. Wat is 
er veel gepasseerd dit seizoen, 
ik zal een opsomming geven: 
- Bouw van de hal van Lucky en 
de daarmee samenhangende 
overlast  
- Diverse gesprekken met ge-
meente en politiek  
- Diverse wedstrijden  
(clubcompetitie/Rijssen-Wierden 
competitie / landelijke wedstrijd / 
Stouwdamwedstrijd)  
- Wekelijks (uiteraard afhankelijk 
van de weersomstandigheden) 
de trainingen  
- Helaas blessures (Jennienke 
Kamphuis, Lotte van de Noort, 
Jos Averesch en ongetwijfeld 
nog veel meer anderen 
- Sponsortocht, waarvan de op-
brengst bestemd is voor een 
nieuwe locatie  
- De Reggetocht, onze landelij-
ke toertocht met  een mooi aan-

tal deelnemers. 

En gelukkig hebben we dat alle-
maal kunnen doen, omdat er 
steeds weer mensen beschik-
baar waren om het te organise-
ren. Iedereen, die zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen: 
HARTELIJK DANK.   
 
Persoonlijk realiseer ik mij dat 
mijn moment van afscheid  als 
voorzitter van de vereniging er 
nu ook snel aankomt. De jaar-
vergadering zal worden gehou-
den op 3 november a.s. en zo-
als vorig jaar al aangekondigd 
zal ik dan mijn taken als voorzit-
ter overdragen. Na een periode 
van 16 jaar voorzitter te zijn ge-
weest is het naar mijn idee goed 
dat iemand anders mijn taken 
overneemt. Veel is er gepas-
seerd in die 16 jaren, mooie din-
gen en minder mooie dingen. 
Teveel om ze allemaal te be-
noemen. Wat ik persoonlijk wel 
een hoogtepunt vond is de gere-
aliseerde fusie tussen de IJs-
club Rijssen en de Skeelervere-
niging Rijssen eind 2009. Mooi 
dat we nu één vereniging zijn en 
op die manier de belangen kun-
nen dienen van de beide disci-
plines. Veel leden beoefenen 
ook zowel de schaats- als de 
skeelersport en dat maakt dat 
we voortdurend met onze sport 
bezig zijn. Een sportief hoogte-

punt voor mij was de organisatie 
van het NK Marathon Skeeleren 
in 2010. Al met al kijk ik met 
veel plezier terug op de afgelo-
pen jaren en wil ik iedereen be-
danken, die zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen aan onze 
club. Ik hoop dat jullie dat ook in 
de toekomst willen blijven doen 
door jullie steun en inzet te ge-
ven aan Mark als nieuwe voor-
zitter (als de leden hiermee in-
stemmen tenminste bij de ko-
mende jaarvergadering) en het 
totale bestuur. En natuurlijk zal 
ik dat zelf ook blijven doen, want 
ik neem natuurlijk geen afscheid 
van de vereniging. Als lid van 
onze prachtige club blijf ik er 
natuurlijk graag bij betrokken en 
hoop ik iedereen in de toekomst 
te blijven ontmoeten. 

En dus is dit dan toch het af-
scheid als schrijver van deze 
periodieke bijdrage aan de Onli-
ne Skate.     

Een hartelijke groet, mede na-
mens het voltallige bestuur, 

Berend van den Dijk (voorzitter) 

http://www.anyway-sod.nl/
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Het is alweer een tijdje gele-

den dat de KNSB Marathon 

Cup verreden werd in Rijssen. 

Na die tijd hebben we alweer 

onze zomerstop gehad en nu 

naderen we zelfs al het einde 

van het skeelerseizoen. Toch 

staat deze dag me nog bij als 

de dag van gisteren, vooral 

omdat het een echte 

ógenietdagô was, en natuurlijk 

omdat ik er als rondemiss bij 

mocht zijn.  

Het begon allemaal al een paar 

dagen voor de 27ste van juni. 

Zo werkt dat namelijk met ron-

demiss zijn, je wordt ontzettend 

verwend. Allereerst mocht ik 

samen met onze penningmees-

ter Mark (van den Dijk) een kle-

dingsetje uitzoeken bij Sans 

Kleding. Twijfelaar als ik ben, 

keek ik best wel een beetje op 

tegen het uitzoeken van een 

leuk, feestelijk stelletje in één 

bepaalde winkel en dan ook nog 

ruim binnen het uur. Maar al die 

zorgen waren nergens voor no-

dig geweest, want met de hulp 

van een uitstekende verkoop-

ster werd het ene leuke setje na 

het andere leuke setje de pas-

kamer binnen gegooid. In no 

time werd duidelijk dat het een 

feestelijke lange jurk zou wor-

den. Kleding, check. 

Door naar Steenbergen om daar 

eens een paar mooie schoenen 

te scoren. Zoals de meesten 

van jullie zullen weten, heb ik dit 

voorjaar mijn been gebroken en 

het was nog even onduidelijk of 

ik een hele dag op hakken zou 

kunnen lopen. Maar ja, het 

bloed kruipt waar het niet gaan 

kan en zodoende liepen we 

even later de winkel uit met een 

paar flink gehakte sandalen on-

der de arm. Schoenen, check. 

Nu zijn we er echter nog steeds 

niet, want op de zaterdagmor-

gen stond nog een kappersbe-

zoek gepland bij Kapsalon Ger-

da. Terwijl ik mocht genieten 

van een heerlijk kopje koffie 

werd mijn haar eens flink onder 

handen genomen door een van 

de kapsters. En dan duurt het 

even, wel anderhalf uur!, maar 

dan heb je ook wat. Een kapsel 

om u tegen te zeggen, laat het 

feest maar beginnen! Kapsel, 

check.  

En het feest begon, met de B-

rijders om precies te zijn. Deze 

wedstrijd heb ik grotendeels ge-

volgd vanuit de voorrij-auto. Dan 

heb je eigenlijk pas echt door 

hoe hard die jongens gaan. Op 

de rechte stukken moesten we 

flink versnellen, om vervolgens 

met piepende banden de boch-

ten door te knallen. Wat een 

snelheden werden er gehaald! 

Een paar ronden voor de tijd 

snel uitstappen om de finish 

mee te maken en geen spagaat 

te missen, wat een gave sport is 

het ook! 

Vervolgens heb ik de wedstrij-

den van de Dames en de A-

rijders vanaf de kant meege-

maakt, en natuurlijk niet te ver-

geten de wedstrijden voor onze 

jeugd. Ik kan wel zeggen dat er 

een hele trotse rondemiss langs 

de kant stond, trots op onze ver-

eniging en trots op onze sport! 

En dan de huldigingen, want ja, 

dat in de watten gelegd worden 

brengt wel een taak met zich 

mee. Het feliciteren van de top 

drie van elke wedstrijd en hun 

een prachtige bos bloemen 

overhandigen. Wat is het dan 

eigenlijk leuk dat juist die jeugd-

wedstrijd tussen de dameswed-

strijd en de A-wedstrijd in zat. 

Van de vrouwelijke Europese 

top, switch je naar lokale jeugd 

die je wekelijks tegenkomt op de 

skeelers, om daarna weer de 

mannelijke crème de la crème 

van de Nederlandse skeeler-

sport de hand te schudden. Dat 

maakt nu alleen een rondemiss 
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Zo, de racefiets hangt weer in de schuur. Ik heb even lekker een uurtje gefietst. Veel langer kon ook niet 

want het werd alweer donker. Het einde van het seizoen nadert. Nu zit ik lekker een biertje te drinken. Hele-

maal fout natuurlijk, als je het sportvoedingstechnisch bekijkt. Ik zou nu een gezonde hap moeten nemen om 

mijn koolhydraten en eiwitten weer aan te vullen. De fabrikanten vallen tegenwoordig over elkaar heen met 

hun fantastische sportvoedingsproducten. Rode bietensap schijnt goed te werken en cafeïne is ook hele-

maal in. Schijnt dat je er een flinke shot energie van krijgt. Bij mij zorgt het er voor dat ik alleen maar heel 

vaak naar het toilet moet. Dus wat dat betreft lijkt het wel enigszins op mijn biertje. Dit alles doet me denken 

aan ruim 10 jaar geleden toen we Robert Welle als trainer hadden. Hij verbood ons zo ongeveer om na een 

wedstrijd of training iets te eten wat ongezond was. En juist bij skeelerwedstrijden werden de heerlijkste 

broodjes hamburger verkocht. En die lust ik best wel. Robert verdedigde zijn stelling dat na een training een 

cel wagenwijd open stond en alles opnam wat je at of dronk. Dus kon je er dan maar beter voor zorgen dat 

dit verantwoord was. Gelukkig zijn we 10 jaar verder en hoeft het allemaal niet meer zo fanatiek. En dan 

komt eigenlijk het allerbelangsrijkste van sporten weer boven drijven: het moet leuk zijn en blijven. Dus ge-

woon lekker sporten en daarna fijn een biertje drinken, of een broodje hamburger eten. Of na de laatste club-

competitiewedstrijd lekker veel snoep eten. Alles mag, maar met mate. Na diezelfde laatste clubcompetitie 

werd mij overigens door een van de jonge dames gevraagd: 'Heb jij een frituurpan?' 'Nee, die heb ik niet.' 

'Dat dacht ik al!' ' Hoezo dacht je dat al?' 'Omdat ik je laatst zag hardlopen!' Ik pak nog even een biertje als 

jullie het goed vinden... 

http://www.gjaltema.net/
http://www.avereschcampers.nl/

